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Een nieuwe weg
door Arie van der Stoep

Ben je ook op weg? Of scharrel je maar wat rond in dit leven? God is wél op weg! En met een

doel! Dat doel is: zijn Koninkrijk te laten komen. Het is zelfs al onderweg. (1)

Als je met mensen omgaat, die de kracht van dat Koninkrijk kennen en eruit leven, zie je bij hen

vandaag al de gevolgen ervan. Die lopen uiteen van een veranderd leven tot krachtige manifestaties

als: genezingen, bevrijdingen uit de macht van boze geesten, profetische openbaringen. En in de eerste

plaats de liefde van God in hun harten en daden.

Maar dit is nog maar het begin van het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk. Gods doel gaat verder.

Zijn Koninkrijk zal heel de aarde, ja, het heelal omvatten. En het is zijn verlangen, dat ieder die leeft, er

deel aan zal hebben. (2)

Stralen als een ster

Niet iedereen is daar ín voor. God zal je ook nooit dwingen om daarvoor te kiezen. Je kunt ook kiezen

voor het verderf, de ondergang, tezamen met de satan en het rijk van de duisternis.

Maar met God mee op weg gaan, betekent: deel krijgen aan dat Koninkrijk, meer deel krijgen aan Hem.

Wie vandaag zich overgeeft aan de Koning van dat Koninkrijk, aan Jezus, zal de reddende,

veranderende en vernieuwende kracht ervan al ervaren in zijn leven van vandaag. En morgen, als dat

Koninkrijk in heel zijn volheid komt, zal hij daarin stralen als een ster en de glorieuze overwinning ervan

meemaken (3).

Nog nooit bewandelde weg

De vraag is echter: Ben je bereid om te kiezen voor de Koning, voor Jezus? Ben je bereid om je aan

Hem over te geven? Misschien denk je: ‘Die vraag is voor niet-christenen.’ Maar ik vraag je: Heb je je

helemaal overgegeven aan Hem? Is Hij Heer over heel jouw leven. Bepaalt Hij je doen en laten? Mag

Hij je corrigeren? En luister je dan naar Hem?

En nog een vraag: Ben je bereid om een nieuwe weg te gaan, als Hij dat vraagt? Want nu komt het: Hij

is vandaag op zoek naar mensen, door wie Hij heen zijn Koninkrijk kan laten komen. Die bereid zijn om,

net als Abraham, alles achter zich te laten en, als Hij dat vraagt, te kiezen voor een weg die je nog nooit

hebt bewandeld, een weg waarop je alles nog moet leren, maar ook een weg waarop de kracht van zijn

Koninkrijk zichtbaar zal worden, zowel in jouw leven als - door jou heen - in dat van anderen. (4)

De rest van je leven

Want zulke mensen wil God gebruiken in de uitvoering van zijn plan, mensen die zijn Koninkrijk stellen

boven hun eigen belangen en ideeën. Die zeggen: ‘Jezus is de eerste in mijn leven.’ Ik kan je zeggen

dat, als jij zo iemand bent, Hij je met blijdschap in zijn hart sluit en de rest van je leven voor je zal

zorgen. (5) En... zodra Jezus terugkomt, wacht je een persoonlijke ontmoeting met de Koning. Kies zelf!

Lees het boek ‘Komt de christen voor Gods troon?’ over wat God voor je bestemd heeft. Meer hierover >>>



Uit de Bijbel:

(1) Matteüs 4:17.

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is

nabijgekomen.

(2) 1 Timoteüs 2:3b-4.

... God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid

komen.

(3) Daniël 12:2-3

Velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot

versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen (= zij die in God geloven - AvdS) zullen stralen als

de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht (= degenen die velen

hebben geholpen om hun vertrouwen op God te stellen en zich tot Hem te bekeren, zullen stralen -

AvdS), als de sterren, voor eeuwig en altoos.

(4) Genesis 12:1.

De HEER nu zei tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap (= uit je totale familieverband, je clan -

AvdS) en uit het huis van uw vader (= uit het gezin, de familie waaruit je voort bent gekomen - AvdS)

naar het land, dat Ik u wijzen zal.

(5) Matteüs 6:33.

Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
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